
 

 

 

  

➢  Op dinsdag 4 mei staat de maandopening gepland van de groepen 5. Deze kan helaas nog  

     geen doorgang vinden.   

➢  Op woensdag 5 mei starten de leerlingen van groep 8 met het maken van de Eindtoetsen voor  

     groep 8. De EFO-toetsen.  Op 5, 6, 7, 11, 12 mei maken zij iedere dag 1 of 2 toetsen.  

     Wij wensen alle leerlingen heel veel succes en wij zijn ontzettend trots op hen!  

➢  Op donderdag 13 en vrijdag 14 mei is de school gesloten i.v.m. Hemelvaart. Wij verwachten  

     alle leerlingen weer op maandag 17 mei weer op school.   

➢  Op maandag 17 mei organiseert de Oudercommissie een vergadering in het computerlokaal  

     of middels Zoom. Start om 19.00 uur.  

➢  Op maandag 31 mei start de Cito en AVI-periode voor de groepen 3 t/m 8.  

➢  Op maandag 31 mei ontvangt u ook de nieuwsbrief voor de maand juni.  

 

      Wij wensen iedereen een inspirerende maand toe!  

 

 

 

 

   Vertrouw in jezelf!  
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In dit nummer: 

Wist u dat: 

• DE LEERLINGEN VAN DE 

GROEPEN 8 GAAN STARTEN 

MET DE EFO-TOETSEN? 

• WIJ HEN HEEL VEEL SUCCES 

WENSEN EN TROTS OP HEN 

ZIJN!  

• WE NOG HARD OP ZOEK ZIJN 

NAAR EEN PAAR (GROOT)

OUDERS DIE DE SCHOOL-

BIBLIOTHEEK KUNNEN VER-

STERKEN? 

Wat hebben de leerlingen genoten 
van de leesmaand. Zowel thuis als 

op school!  

ECHO 

Vader en zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt de jongen en omdat hij 
pijn voelt roept hij: ‘Ahhhh’. Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen 
die ‘Ahhhh’ roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: ‘Wie ben jij?’ en hij krijgt 
als antwoord: ‘Wie ben jij?’. Hij wordt kwaad en roept: ‘Je bent een lafaard’ 

waarop de stem antwoordt: ‘Je bent een lafaard’ 

Vragend kijkt de jongen zijn vader aan. De man zegt: ‘Zoon, let op’ en 
roept: ‘Ik bewonder jou’. De stem antwoordt: ‘Ik bewonder jou’ 
Vader: ‘Jij bent prachtig’ en de stem: ‘Jij bent prachtig’ De jongen is ver-
baasd, maar begrijpt het nog steeds niet. Daarop legt de vader uit: ‘De 
mensen noemen dit echo, maar in feite is dit het leven… Het leven geeft je 
altijd terug wat jij er zelf in brengt. Het leven is een spiegel van jouw han-

delingen.  

Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, 

geef dan meer vriendelijkheid!’ 


