
Samen leren met plezier 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020 
 
    Beste ouders,  
 
    In de klassen hebben we samen met de kinderen advent gevierd. Elke week hebben we 
    een kaarsje extra aangestoken, terwijl we met de kinderen uitkeken naar Kerst. 
    Vandaag steken we bij het kerstontbijt de 4e kaars aan.  
    In deze adventsperiode stond het licht elke keer centraal. We hebben gelezen over de 
    schepping. Eerst was de aarde leeg en verlaten en donker.  
    Dan spreekt God: ‘Er moet licht komen.’ Het zijn Gods eerste woorden.  
    Als Hij spreekt dan gebeurt het ook! Er kwam licht.  
 

Jaren later sprak de profeet Jesaja een belofte uit. 
Veel mensen hadden het moeilijk in die tijd. Maar 
hij bemoedigde ze door Gods belofte: op een dag 
zullen ze een stralend licht zien en zullen de 
mensen weer vreugde kennen.  
 
En op een dag was het zover. Een heel klein kindje 
werd geboren, heel eenvoudig en simpel. Hij had 
zelfs geen huis en geen kleren maar werd geboren 
in een stal tussen de dieren. 

 
Dit kindje was Gods zoon zelf. Hij was gekomen om weer hoop te brengen.  
Jezus zei: ”Ik ben het licht voor de wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in het  
donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft.”  
Als je Jezus leert kennen, dan is het net of het na een lange nacht eindelijk weer licht 
wordt. Alsof de zon opgaat, zodat je alles ineens goed kunt zien.  
 
We wensen u toe dat u het licht van God mag ervaren met Kerst, maar ook in het nieuwe 
jaar. Na een bewogen jaar mogen we blijven uitzien naar het goede wat God wil geven.  
We mogen zelf ook een lichtje zijn naar anderen om ons heen. Laten we aandacht houden 
voor elkaar, bemoedigen, helpen, ondersteunen en uitdelen van wat we hebben.  
Dan maken we het samen weer wat lichter. 
 
We wensen u veel zegen voor 2021. We zien ernaar uit om samen met u ons weer in te 
zetten voor het onderwijs aan de kinderen in het nieuwe jaar.  
Maar eerst is er tijd voor rust, familie en elkaar.  
We wensen u en alle kinderen een fijne kerstvakantie! 
 
     Elizabeth Taylor en Hadassa Bergonje 

    Belangrijke informatie 
 Op vrijdag 18 december is er gewoon school 

en worden alle kinderen op school verwacht.   
 Na de vakantie verwachten we alle kinderen 

terug op school op dinsdag 5 januari.  
 
Stay safe! 
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Marnix 70 jaar  
Op vrijdag 4 december hebben we met de kinderen het 70-
jarig bestaan gevierd. De kinderen hebben een quiz 
gemaakt, waarbij ze kinderfoto’s van leerkrachten bekeken  
en moesten ontdekken wie nu wie was.  
 
Ra, ra, ra, weet u wie dit op de foto is? De foto is 
genomen van toen ze zelf op de Marnixschool zat…          
 
(Het antwoord vindt u aan het eind van deze nieuwsbrief.) 
 

     
 Mijn herinnering aan de Marnixschool…..      
   
  Binnen de VPCO zijn er ook best wat medewerkers die als kind zelf op de Marnix school  
  hebben gezeten of eerder bij ons op school hebben gewerkt. We hebben naar hun  
  herinneringen gevraagd en blikken terug op vroeger… 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ik herinner me meester Grol met zijn blokfluit in de 
ochtend. En we speelden in de pauze het 

spelletje ’40 jaren van tevoren toen was…. militair…. 
En lachen wanneer ze de naam van de militair 

noemde en het koppelde aan een van de meiden.  
Super spannend en leuk!  
- Ilona Berggraaf-Karsters 

 

Ik heb als kind hele fijne jaren gehad op Marnix.  
Ik herinner me diverse leerkrachten zoals Edward 
Noorden en meneer Elzinga. Zij waren voor mij van 
betekenis. We zongen veel liederen, ik ken er nog een 
boel. De kerstvieringen waren magisch; ’s avonds naar 
school, een kaarsje op tafel, het mooie kerstverhaal.  
Bij de juf van handvaardigheid maakten we de 
mooiste dingen zoals een kikker van aan elkaar 
genaaide stofjes. Ik ruik nog zo de dikke doorzichtige 
lijm die we gebruikten voor kartonnen werkjes.  
Ieder jaar was er een songfestival, dan zaten we met 
z’n allen op het plein. De leerkrachten hebben 
bijgedragen aan wie ik geworden ben.  
Marnixschool is zo van betekenis geweest van velen 
en onze Marnixschool is nog steeds van betekenis! 
 
Maghalie van der Bunt – George 
Algemeen directeur VPCO 

Er was vroeger een koor onder begeleiding van 
het schoolhoofd, meneer Dot. We kwamen op tv 
met het koor. Ik zong ook in het koortje. We 
kregen vroeger ook  vitaminepilletjes. En we 
moesten psalmen uit het hoofd leren.  
 
Elizabeth Taylor 
Directeur Marnix FO 

 
Ik herinner me de momenten dat ik samen met 

vrienden op school was en ook de strafmiddagen.  
– Evelynne Kircher 
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Ik heb Nederlands leren praten in groep 2 bij juf Ellis.  
Ik heb meegedaan aan een toneelstuk in Sentro Pro Arte en 
in groep 8 en de 1e prijs gewonnen bij de talentenshow. Ik 
heb de tumba ‘e dinosouro’ geplaybacked. Was super leuk! 
Het was een superleuke school waar ik veel heb geleerd. 
- Elmari Senior 

 

We hadden een superleuk team en we organiseerden 
samen vele leuke activiteiten voor de kinderen. En voor 

collega’s aparte jubileum feesten. We gingen de extra mijl. 
– Essi de Windt 

Ik heb zoveel herinneringen! Songfestival op 5 
december en de afscheidsmusical van klas 6. De 

beste juf was juf Sigma Wiel. Ik heb er een 
mooie tijd gehad. 

– Sabine van Hutten 

 

De collega’s waren super. De sfeer was gezellig. We 
waren echt een team en we deden leuke uitjes.  

– Micheline Cadeau-Wilson 

 

De dag dat koning Willem 
Alexander en koningin Maxima 
op de Marnix school op bezoek 

waren, was een mooie 
herinnering! – Patricia Sloot 

 

In het schooljaar ’06-’07 gaf ik gym aan 
gr 6/7/8. In dat schooljaar kregen we 
hockeyclinics van de Hockeybond uit 
Nederland en was er een groot 
afsluitend toernooi op Blue Bay. Het 
was een supertoernooi. 
 – Susanne Derks 

Mijn leuke herinneringen hebben  
te maken met de spontaniteit van 
kinderen en de gezelligheid van 
collega’s! Ik had op de Marnix 
enorm het gevoel dat ik mezelf 
mocht zijn en dat ik geaccepteerd 
werd! Een mooie herinnering was 
Marnix Got Talent waar ik met 
collega’s als de Spice Girls optrad en 
de kerstviering waarbij we met vele 
collega’s het kerstverhaal hebben 
uitgespeeld.  
– Michelline Weekes  

 Het was en is nog steeds een top school. Ik 
was leerling van de Marnix, moeder van een 
leerling en collega. De Marnixschool is een 
stuk van mijn hart en mijn leven. Het was er 
altijd supergezellig. En als niemand me kon 
vinden dan wist Elizabeth met altijd te vinden 
in een lokaal helemaal achter het bureau op 
een kleine bank zodat niemand mij vanaf 
buiten kon zien hahaha… 
– Daralice Vieira Barreto 

De modeshows en playbackshows, wedstrijd gedichten 
avond, carnaval, estafette, het handvaardigheidslokaal, 
wijlen juf Berggraaf en Cynthia, schoolfoto’s en de vele 
uitstapjes in de verschillende auto’s van ouders die 
meegingen! Het was een hele fijne tijd en ik heb vele 
vriendschappen daar opgebouwd die ik nog steeds 
koester. Verder is het een school waar ik nog steeds trots 
op ben. – Evita Held 



 Mijn wens voor de Marnixschool… 

 
 

- Op naar 70 jaren meer!  
- Keep up the good work and keep God first!  
- Dat de collega’s zo lief blijven en dat de school nog 

70 jaar mag vieren.  
- Onderwijs met passie en liefde, want 2 teach is 2 

touch lives 4 ever. 
- Heel veel succes, wijsheid en inspiratie voor de leerkrachten op de 

MAFO.  
- Dat het de school blijft waar kinderen de mooiste ervaringen mogen opdoen! 
- Dat we altijd goed blijven presteren en het een school met aanzien blijft.  

Nog vele gezonde jaren toegewenst! 
- Op naar de volgende 70 jaar en dat de Marnix school de eerste stenen mag blijven 

leggen voor het pad naar de toekomst voor alle kinderen.  
- Dat de Marnix school een school mag zijn waar alle leerkrachten en alle leerlingen 

het onwijs naar hun zin hebben tijdens het werken en leren.  
- Dat er aandacht is voor het meest belangrijke, in mijn ogen, het onderwijzen en 

opvoeden van kinderen die vol zelfvertrouwen een plekje in de maatschappij 
mogen innemen.   

          

 
Opbrengt voor Ronald Mc Donald huis… 
De kinderen hebben heel veel hartjes verkocht! We zijn heel trots op ze.  
Wat een mooi initiatief om anderen te helpen. Samen hebben we Nafl 6238.27 op 
gehaald. Masha danki!!  
 

 

 
Het team van Marnix wenst u een fijne 
kerstdagen en een goed 2021 toe! 
 
 
 
 
De SNA biedt een leuk vakantieplan aan in de 
kerstvakantie. 
Wilt u meer info? Neem dan even contact met ze op! 

 Tel: +5999-515 0444                                   

                      

              Antwoord: Elizabeth Taylor 

MARNIX F.O. 
 

Topekaweg 2 

+5999 737  3087 

vpco.org/site/marnix-

school-fo 

infomafo@vpco.org 

facebook.com/ 

marnixfocuracao 

 

 

 

JARIGEN 

Wij wensen alle leerlingen, 
ouders en collega’s die in 
de maand december jarig 
zijn een hele fijne 
verjaardag toe. 
 

                                

 


