Thuisonderwijs

Voor deze week staan er weer leuke werkjes op de planning.

We zijn deze week begonnen met het thema dieren. Er staan voor deze
week weer leuke werkjes op de planning in dit thema.

Succes en veel plezier!
Groetjes,

Nanna, Berry, Dayanara, Lies, Liesbeth en Angela

Voor rekenen is er een apart bestand bijgevoegd op de website. Dit is
een werkboekje met rekenopdrachtjes. Ook staan er wat taal- en
schrijfopdrachtjes in.



Rijmen en zingen

Met dit versje kunnen de kinderen goed oefenen met riimen.

Boe, zei de koe
Waar ga je naartoe?
Piep, zei de muis

Ik ga nu naar huis

Miauw, zei de kat
Dat is me ook wat
Ga je niet mee?

Met ons naar de zee?

Nee, zei de muis
Ik ga nu naar huis
Brom zei de beer

Tot de volgende keer.

Een heel leuk liedje over de dierentuin. Veel plezier.

Om onderstaande link te openen: CTRL en klik met de muis tegelijk

https://www.youtube.com/watch?v=sulnmcFwAns&feature=youtu.be



https://www.youtube.com/watch?v=suInmcFwAns&feature=youtu.be

Voorbereidend schrijven

Ojee, de zebra mist zijn strepen! Kunnen jullie de zebra strepen
geven?
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Knutselen

Dinosaurus

We gaan vandaag een heel oud dier maken, een dier wat al lang niet meer bestaat. Het is de
dinosaurus! Hiervoor heb je nodig:

- Karton
-nen
bordje

- Verf

- Kwast

- Vork

- Schaar

- Potloo
d

- Lijm

- Evt.
glitters

Wat moet je doen: Knip een kartonnen bordje door midden. Gebruik een helft als buik. Teken op de
andere helft met een stift de kop, staart en poten. Schilder daarna alle delen in een kleur die jij mooi
vindt voor de dino... want we weten nog steeds niet precies welke kleuren de dinosaurussen vroeger
allemaal hadden! Je kunt, als je hebt, glitters in de natte verf doen, of je maakt met je vork patronen
in de verf (als een soort schubben). Daarna knip je de losse onderdelen uit het bordje en plak je ze
aan elkaar. We zijn benieuwd hoe jouw dinosaurus eruit ziet! Veel plezier!



