Dozen vol

Zoek in het gedicht de aanwijzende voornaamwoorden en

-

schrijf ze op.

Dozen

Heel mijn leven moet in deze dozen,
we gaan naar dat andere huis.
Maar ik zou veel liever blijven,
ik voel me hier zo thuis.

Alle spullen mogen mee,
voor alles is een doos.

Maar hoe pak je dat gevoel nou in?
Die machteloosheid maakt me boos.

Ik wil een doos voor alle geuren,
voor dat kraken van de trap.

Ik loop langs al die oude plekjes
en wil een doos voor elke stap.

Ik wil een doos voor alle streken,
die ik in dit huis heb uitgehaald.
en voor al die straffe uren

die ik daarna heb gebaald.

Heel mijn leven moet in dozen,
mee naar dat nieuwe thuis.

Maar een deel van mij zal blijven,
hier in dit oude huis.

Jan de Haan



