R4 Midzomer

2 De mensen vieren dat feest.
Ze zijn blij dat het weer zomer is.

3 Op zaterdag doen de mensen hun mooiste kleren aan.
Ze dansen rond de meiboom.

4 De mensen dansen niet alleen rond de meiboom.
Ze zingen er ook bij.

5 De meisjes dragen een bloemenkrans.
Ze dromen over de jongen met wie ze later zullen
trouwen.

6 In Scandinavische landen duren de winters langer.
Daarom vieren de mensen daar het midzomerfeest.

7 De mensen eten speciale gerechten.
Het is feest.

8 Het is vermoeiend.
Het feest duurt wel een paar dagen.

9 In Nederland vieren sommige mensen het
midzomerfeest op 21 juni.
Dat is de langste dag van het jaar.

10 21 juni is de langste dag van het jaar.

Het is ook het begin van de zomer.

V 4 )arig broertje
1 Mijn broertje is in de vakantie jarig.
We vieren zijn verjaardag meestal een maand eerder.
2 Hij is niet echt jarig.
In zijn groep trekken ze zich daar niets van aan.
3 Je kunt ze door de hele school enthousiast horen zingen.
Mijn broertje is erg populair.
4 Zijn klasgenoten waren blij.
Hij had een lekkere traktatie meegenomen.
5 Er mogen vier vriendjes en twee vriendinnetjes op zijn
feestje komen.
We zijn samen met zijn tienen.
6 Het is mooi weer.
We gaan met zijn allen naar het zwembad.
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