
EEN CREATIEVE ACTIVITEIT VOOR MOEDERDAG DUS GEHEIM! 

 

Op zondag 10 mei is het moederdag! 
We weten nog niet of we voor die tijd al naar school mogen. 
Daarom kun je nu thuis al wat voor je moeder maken, bijvoorbeeld in de tijd dat ze 
aan het werken is, of boodschappen doet, er is vast wel een moment dat ze even 
weg is… 
 
We gaan voor haar een elfje maken. 
Een elfje is een gedicht wat bestaat uit 11 woorden. 
 

• de eerste dichtregel heeft één woord,  

• de tweede regel heeft twee woorden, 

• de derde regel heeft drie woorden, 

• de vierde regel heeft vier woorden, 

• de vijfde regel heeft één woord, dat het gedicht samenvat. 

 

Je gaat in 5 stappen te werk: 

 

Kijk eerst naar dit filmpje waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat een elfje is en hoe 
je er eentje maakt:  
https://youtu.be/8hSpG6h1IlQ 
 
Het filmpje samengevat per stap: 
 

1. Het gedicht gaat natuurlijk over je moeder. Je maakt een woordweb (in het 
filmpje wordt het ‘woordspin’ genoemd), waarin je in het midden het woord 
‘mama’ zet, daarna schrijf je daaromheen woorden op die over je moeder 
gaan.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat ze leuk vindt om te doen, of hoe lief, 
grappig, creatief of sportief ze is. 

  

2. Elfjes schrijven. 

Je gaat twee of meer elfjes schrijven, uitproberen wat werkt, neem hiervoor 
de tijd. Gebruik woordjes uit je woordweb. 

https://youtu.be/8hSpG6h1IlQ


3. Je gaat kiezen uit je gemaakte elfjes van stap 2. Welke gaat het worden, 
welke vind je het leukst. Kijk goed of er geen spelfoutjes in staan.  

4. Je gaat je elfje netjes opschrijven. Dat mag met nette schrijfletters maar 
natuurlijk ook met letters die je eerder in je tekenopdracht hebt ontworpen, of 
andere creatieve, mooie letters. 

5. Als laatste stap maak je een mooie achtergrond die met mama en je gedicht 
te maken heeft. Je kunt er een prachtig werkstuk van maken door het blaadje 
op een stukje karton of hout te plakken en dat je versierd hebt, misschien wel  
met een lijstje van schelpjes, steentjes, zand van het strand of zelfs 
macaroni… Gebruik je fantasie, maak er iets moois van! 

 

 

VEEL PLEZIER! 

 

 

 

 

 

 


