
Maak een gedichtje 
voor mama.

BINNENKORT IS HET MOEDERDAG, VERRAS JE MOEDER MET EEN LIEF
GEDICHTJE.

Het wordt een elfje, zo noemen ze een gedichtje dat uit elf woorden bestaat.
Misschien maak je er wel 3 of 4 voor je tevreden bent. Dat is prima, kies de mooiste uit, schrijf
die netjes op en maak er een mooie achtergrond bij. En ..... probeer het geheim te houden tot

moederdag!

Mama

Hier staat al mama, 
omdat dit gedichtje voor haar is en over haar gaat. hier zet je twee

woorden 
die passen bij jouw

moeder.

Deze regels
mag je zelf

invullen met 3
en 4 woorden

Het gedichtje eindigt met 1
woord, 

een soort samenvatting.
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