
Geschiedenis Anne Frank → Vlog 4 

Ga naar www.youtube.com en vul het volgende in: Anne Frank videodagboek 

aflevering 4. Het filmpje dat je hieronder ziet moet je aan klikken en kijken.  

 

 

 

Waarom is Anne zo bang?  

Ik denk dat ze heel bang is, omdat 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Welke woorden vind jij bij de vlog passen? Omcirkel deze 

woorden.  

 

 

Kies twee woorden en leg uit waarom je deze gekozen hebt.  

 

Ik heb ___________________ gekozen, want 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Ik heb __________________ gekozen, want 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Angstig  

Vrolijk 

Rust gevend  Het raakt me niet  

Ontroerend 
Interessant 

Verdrietig  Spannend 

Hoopvol  

 

Bijzonder Het kan echt gebeurd zijn 

Het kan niet echt gebeurd zijn 

gebeuren  

http://www.youtube.com/


‘’Dit is echt het ergste wat ik ooit heb meegemaakt’’ zegt Anne in 

de vlog (op 2 minuten en 20 seconden), wat bedoelt ze hiermee?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

  

 

 

 

 

  

Het dagboek dat Anne kreeg voor haar dertiende verjaardag was eigenlijk 

een handtekeningenboek 

Anne dacht allen dat ze het boek veel beter kon gebruiken als dagboek. 

Toen dat dagboek vol was, ging ze over op 2 notitieboekjes en later op 

losse vellen papier. 

Anne Frank hield tijdens de tweede wereldoorlog een dagboek bij. Hierin 

schreef zij haar gedachten en wat ze meemaakte. In de vlog vertelde ze dat 

ze dit belangrijk vindt, omdat ze goed wil laten zien hoe het leven in het 

achterhuis écht is.   

Schrijf zelf op het lijntjes papier ook een stukje voor in jouw dagboek. 

Wat wil jij dat de mensen later over deze tijd weten, als ze het dagboek 

lezen?  

Je kan schrijven over wat je vandaag hebt gedaan of wat je hebt geschreven, 

maar je kan ook je gedachten op papier zetten.  



 


