7 april 2020

Beste ouder(s) en/ of verzorger(s),

Zoals u in de schoolkalender kunt lezen, had vandaag eigenlijk de Paasviering
plaatsgevonden op onze school. Helaas kon dit door alle getroffen maatregelen niet
doorgaan. Dat vinden wij als school enorm jammer. Daarnaast vinden wij het belangrijk om
het verhaal van Pasen wel aan onze leerlingen over te brengen. Daarom hebben wij er een
andere (creatieve) oplossing voor gevonden.

De Paascommissie heeft een mooi boek gevonden, die het verhaal van Pasen vanuit 4
belangrijke personen uit de bijbel vertelt. Deze verhalen zijn ingesproken en in een video
geplaatst, zodat u die thuis met uw kind(eren) kunt bekijken en beluisteren. Vier dagen kunt
u genieten van het verhaal en de liedjes die u kunt vinden op onze website (onder het kopje
afstandsonderwijs) of op onze Facebookpagina, startend vanaf woensdag 8 april. Op
zondag 12 april (eerste Paasdag), zal het laatste filmpje te zien zijn. Tevens kunt op de
website verschillende paaswerkjes/werkboekjes vinden voor iedere bouw. Deze kunt u
(indien u daartoe in staat bent) thuis printen. Ook zullen er allerlei leuke tips en ideeén
gegeven worden die u thuis, rondom het thema Pasen, met uw kind(eren) kunt doen.

Op deze manier hopen wij als school toch een bijdrage te kunnen leveren aan het Paasfeest
bij u thuis!

Met elkaar (school en ouders) hebben wij de laatste 3,5 week lesgegeven aan onze
kinderen. Het was hard werken, wennen aan deze nieuwe situatie, uit de comfortzone gaan
en af en toe ontzettend zwaar. Wij kunnen alleen maar zeggen dat wij enorm trots zijn op
onze leerkrachten, leerlingen en ouders van de ASFO.

De lessen zullen ook in de vakantie op de website blijven staan. Mocht u nog niet alles met
de kinderen behandeld hebben en dat nog wel graag willen doen, dan is die mogelijkheid
er. Ook is het kopje "handige links" weer aangevuld, zodat uw kind(eren) ook in de vakantie
hiermee aan de slag kunt gaan. Daarnaast blijft ons YouTube kanaal actief, zodat u ook nog
eens bepaalde filmpjes met of door uw kind kunt terug (laten) kijken. Het is ook belangrijk
om met elkaar even afstand te nemen van school en het schoolwerk en op te laden voor de
periode na de vakantie. Dat houdt in dat het plaatsen van schoolwerk op onze website, het
maken van filmpjes en het zoomen voor de komende anderhalve week even stopt.

Juist nu zal er tijd zijn om uw kind hutten te laten bouwen in huis of in de tuin met
bijvoorbeeld oude lakens, touw en wasknijpers, binnen of buiten een speurtocht of
hindernisbaan uitzetten, samen kokkerellen, verstopspelletjes spelen, knutselen,



gezelschapspelletjes spelen, zelf een toneelstuk bedenken/uitspelen en filmen. Op deze
manier zijn de leerlingen even heel anders bezig en leren ze toch, maar dan op een andere
manier.

We weten nog niet hoe de periode na de vakantie eruit zal gaan zien, maar we zullen u
uiteraard hiervan op de hoogte brengen, zodra hier meer over bekend is.

We eindigen deze mail met een mooie boodschap, die we van een collega deze week
ontvingen:

We vielen in slaap in de ene wereld en werden wakker in een andere.

Plotseling is er geen magie meer in Disneyland, Paris is niet langer romantisch, New York
staat niet meer op, de Chinese muur is geen fort meer en de straten zijn leeg...

Knuffels en kusjes worden plotseling wapens en het niet bezoeken van ouders en vrienden
wordt een daad van liefde. Plots realiseer je je dat macht, schoonheid en geld waardeloos zijn
en je niet de zuurstof kunnen geven waar je voor vecht. Moeder natuur zet haar leven voort
en is prachtig.

Ze zet alleen mensen in kooien. Ik denk dat ze ons een bericht stuurt:

"Jij bent niet nodig. De lucht, aarde, water en hemel zonder jou zijn prima.

Als je terugkomt, bedenk dan dat je mijn gasten bent. Niet mijn meesters"

Geniet van de vakantie en van elkaar. Wij wensen u veel gezondheid en God's zegen toe
ook namens ons team.
Met vriendelijke groet,

Jessica Westerink & Kim Hooftman
Directie ASFO



