
     Beste ouders en kinderen,   

       

Ben je klaar voor de leukste activiteit van onze school? 

 

Dan moet je Vrijdag 27 september 2019 zeker in je agenda zetten. 

 

Op die dag is er een geweldig leuke  

 

Tijdens de vossenjacht moeten jullie de meesters en juffen gaan zoeken in Punda. 

Dat lijkt niet zo moeilijk, maar …………………… ze hebben zich wel verkleed. 

Je moet dus goed zoeken. Sommigen zul je helemaal niet vinden! 

 

De vossenjacht begint om 4 uur en is om 5 uur afgelopen. 

Daarna ga je naar school, want daar vieren we nog een klein feestje.  

Het wordt dan heel gezellig op het schoolplein. Op school kun je een hapje en een drankje krijgen. 

Hiervoor worden muntjes bij de ingang verkocht. Deze kun je de week daarvoor ook al kopen. 

De opbrengst van de muntverkoop gaat naar de oudercommissie.  

Zij zullen ons dit jaar weer ondersteunen met o.a. de aanschaf van leermiddelen. 

Om zeven uur is het afgelopen en gaan we naar huis. 

 

Wil je aan de vossenjacht meedoen, vul dan onderstaand strookje in. 

  Lever dit in bij je juf of meester voor woensdag 25 september 2019. 

De vossenjacht is gratis! 

Wanneer jullie alle vossen in Punda hebben gevonden, kunnen jullie meedoen aan 

de prijsvraag. Daarvoor moet je na afloop naar school gaan. 

Op het schoolplein kun je het antwoord in een doos stoppen. 

Aan het einde van de middag wordt bekend gemaakt wie heeft gewonnen. 

Wat de prijs is, houden we nog even geheim. 

 

De vossenjacht is voor de hele school.  

Alle kinderen mogen meedoen. 

 

Belangrijk voor de ouders:  

De leerkrachten zijn tijdens de vossenjacht in Punda. 

Ze kunnen dan niet op de kinderen letten. 

Met nadruk wijzen we u erop dat u verantwoordelijk bent voor uw kind. 

 

Deelnemers aan de vossenjacht ontvangen nog een uitvoerige brief. 

Vul onderstaand strookje in en geef het aan je juf of meester. 

Dan weet de oudercommissie hoeveel mensen er ongeveer op school komen. 

Een vossenjacht is altijd heel gezellig en ook wel spannend.  

Doe dus mee! 

 

Meer weten? Vraag meester Luuk. 

 

 

Natuurlijk doe ik mee met de vossenjacht op vrijdag 27 september. 

Na afloop kom ik op school en misschien win ik wel een leuke prijs. 
 

Mijn naam is ………………………………………………… en ik zit in groep ……….. 

 

Aantal andere deelnemers ( vader, moeder, broertjes, zusjes  enz.) ……… 

 

  

 

Ja, ik ben 

een vos. 

ha ha ha. 

Ze vinden me 

nooit. 


