
 

 

 

  

 De maandopening zal deze maand op vrijdag 2 november 

       plaatsvinden. Deze zal verzorgd worden door de groepen 6. Het thema van deze  

       opening zal zijn: SAMEN! 

       De OC schenkt koffie en thee in, dus wees welkom! 

 Op vrijdag 16 november ontvangen alle leerlingen een tussenrapport. Kunt u er  

        zorg voor dragen dat het rapport bij de leerkracht is ingeleverd?  

        Dank hiervoor.  

 Op maandag 19 en dinsdag 20 november vinden de rapportgesprekken plaats.  

       Te zijner tijd kunt u zich hiervoor inschrijven, middels intekenlijsten bij de klas.  

 Op donderdag 29 november vindt het pyjamazingen voor de kleuters en de  

        Pareltjes plaats. U ontvangt als ouder(s) hier in de loop van de maand meer  

        informatie over middels een mail vanuit de commissie.  
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In de maand november gaan we 
weer verder met het inzamelen 
van voedsel. Zo willen we leer-
lingen bewust maken van het feit 
dat niet iedereen op Curaçao van-
zelfsprekend iedere dag geld heeft 
om eten te kopen. En dat het be-
langrijk is dat we voor elkaar zor-
gen en elkaar helpen als we weten 
dat iemand onze hulp kan gebrui-
ken. Iedere maand is een ander 

leerjaar aan de beurt.  

Deze maand is groep 7 aan de 
beurt om voedsel, kleding en 
speelgoed in te zamelen. We ho-
pen dat we aan het eind van de 
maand november weer veel men-
sen kunnen helpen die onze hulp 

nodig hebben.  

Hartelijk dank alvast voor uw 
medewerking!                             

Wist u dat: 

 Vrijdag 2 november de 

maandopening wordt ver-

zorgd door de groepen 6? 

 Wij deze maand werken 

aan het thema: Samen? 

 De Pareltjes nog een 

aantal plekjes beschikbaar 

hebben in de gele groep? 

 Meester Luuk gaat starten 

met de typcursus? 

 

Wijze woorden van Jezus 
 
Jezus vertelt boven op de berg hoe het 

koninkrijk van God eruit ziet:  

 
'Jullie mogen elkaar geen pijn doen 
of elkaar uitschelden. Blijf niet boos 
als je ruzie hebt gemaakt. Maar 
maak het weer goed en zeg dat je 
er spijt van hebt. Wees eerlijk en 
zeg geen gemene dingen. Ook als 
anderen niet aardig zijn tegen jou 
zijn. God houdt van jullie en wil dat 
ook jullie zo van andere mensen 

houden...'  

 Wij wensen u een gezegende maand toe! 


